
ELF, 
SCHRIJF HET ZELF!

In deze opdracht ga je zelf een kort gedichtje schrijven. Niet zomaar een gedichtje, maar 
een speciaal soort gedichtje, namelijk een ‘elfje’. Een ‘elfje’ is een gedicht van – je raadt 
het al – 11 woorden. Dit is een speelse manier om een gedichtje te schrijven en dit past 

natuurlijk goed bij het thema ‘spelletjes’. 

Aan de slag!

Stap 1
Neem je favoriete bordspel waarover het gedicht zal gaan. Welk speel jij zelf het liefst? 

 Monopoly, mens erger je niet of bijvoorbeeld kwartet? Kies iets dat hierbij past en schrijf 
dit in 1 woord op. Bijvoorbeeld de kleur, de naam, de geur, de smaak, de vorm etc.

Stap 2
Schrijf 2 woorden die passen bij het woord uit stap 1.  

Denk bijvoorbeeld aan wie of wat daar bij past.

Stap 3
Waar is het spel?

Stap 4
Wat zegt het, welk geluid maakt het, wat hoort erbij?

Stap 5
Een voorbeeld van een elfje vind je hieronder:

ganzenbord
dobbel spel
in de kast

wie gaat winnen?
YES!

Jouw Elfje ontvangen we graag via info@cultuurplaza.nl.  
Wij zijn benieuwd! 

Veel plezier!
www.facebook.com/clickdekempen

www.instagram.com/clicksport_kempen
www.instagram.com/cultuurplazadekempen
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